
   

 

 

 

“Wandelen in de natuur van Lozen.” 

Beste wandelliefhebber, 

Nu alles (hopelijk) stilletjesaan de goeie kant opgaat hebben wij niet 

stil gezeten . Wij bieden jullie een wandeling aan doorheen de mooie 

natuur van Lozen en omstreken. 

We starten aan de kerk van lozen (zie start-infobord) en kunnen een 

bepijlde wandellus volgen van 10,5 km of een wandellus van 8 km. 

Beide wandellussen lopen gedeeltelijk over het zelfde parcours. 

We volgen de knalgele pijlen met logo “Landelijke Gilde Lozen” en de 

wandeling is voor een 75% op onverharde landelijke wegen. 

 

- De wandeling start op zaterdag 12 juni en de pijlen blijven 

hangen tot en met zondag 25 juli. 

- De wandeling kan vrijblijvend om het even wanneer gewandeld 

worden en is volledig gratis. 

- We starten en eindigen op het kerkplein Van Lozen , waar een 

ruime parking voorzien is. (Hamonterweg 138, 3950 Bocholt-Lozen) 

- Er zijn onderweg geen terrasjes en/of  tussenstops voorzien. 

- We houden de natuur in ere en nemen onze afval terug mee 

naar huis. 

Veel plezier. 

                                                              Bestuur Landelijke Gilde Lozen 


